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----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Orgelspel: Abide with me 

 

Bemoediging en groet 

 

Symboliek van licht (kaarsen op de menorah worden 

aangestoken) 

 

Samenzang: Evangelische liedbundel 413: 1, 4 

 

 Lichtstad met uw paarlen poorten,  

 wond’re stad, zo hoog gebouwd,  

 nimmer heeft men op deze aarde  

 ooit uw heerlijkheid aanschouwd.  

Refrein:  

 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  

 luist’ren naar zijn liefdesstem,  

 daar geen rouw meer en geen tranen  

 in het nieuw Jeruzalem.  

 

 Wat een vreugde zal dat wezen,  

 straks vereend te zijn met Hem  

 in de stad met paarlen poorten  

 in het nieuw Jeruzalem.  

Refrein 
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Gebed 

 

Persoonlijke woorden 

 

Samenzang: psalm 68: 10 (berijming 1773) 

 

 Geloofd zij God met diepst ontzag! 

 Hij overlaadt ons dag aan dag 

 met zijne gunstbewijzen. 

 Die God is onze zaligheid; 

 wie zou die hoogste majesteit 

 dan niet met eerbied prijzen? 

 Die God is ons een God van heil 

 Hij schenkt uit goedheid zonder peil 

 ons 't eeuwig, zalig leven. 

 Hij kan en wil en zal in nood 

 zelfs bij het naad'ren van de dood, 

 volkomen uitkomst geven. 

 

 

Schriftlezing: Psalmen 23 (NBV21) 

 

Een psalm van David. 

De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. 

Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig 

water, 

Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot 

eer van zijn naam. 

Al gaat mijn weg door een donker dal, 

ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, 

uw stok en uw staf, zij geven mij moed. 

U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, 

U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 

Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, 

ik verblijf in het huis van de HEER tot in lengte van dagen. 
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Samenzang: lied 23c: 1 (Eng.), 3 (NL) 

 

 The Lord’s my Shepherd, I’ll not want; 

 He makes me down to lie 

 In pastures green; He leadeth me 

 The quiet waters by. 

 

 Al moet ik door het doodsravijn, 

 U gaat steeds aan mijn zij. 

 Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 

 geeft steun en veiligheid. 

 

 

Overdenking n.a.v. Psalmen 23: 4  

 

 “Al gaat mijn weg door een donker dal, 

 ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, 

 uw stok en uw staf, zij geven mij moed.” 

 

 

Samenzang: Opwekking 214: 1 

 

 Ik wandel in het licht met Jezus. 

 Het donk’re dal ligt achter mij 

 en ’k weet mij in zijn trouw geborgen; 

 welk een liefdevolle vriend is Hij. 

Refrein: 

 Ik wandel in het licht met Jezus, 

 en ’k luister naar zijn dierb’re stem 

 en niets kan m’ ooit van Jezus scheiden, 

 sinds ik wandel in het licht met Hem. 

 

 

Gesproken geloofsbelijdenis (allen gaan zo mogelijk staan) 
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Samenzang: lied 726: 6 (hierna mag u gaan zitten) 

 

 God uit God, eerste - geboren, 

 licht uit licht, o zonneschijn, 

 in wiens lichaam uitverkoren 

 heiligen slechts heilig zijn, 

 schenk ons leven uit uw bronnen, 

 door uw adem aangeraakt 

 zingen wij tot Vader, Zoon en 

 Heilige Geest die levend maakt. 

 

Gebed 

 

Dankwoord (Marijke) 

 

Samenzang: lied 885: 1 (Eng.), 2 (NL) 

 

 Great is Thy faithfulness, O God my Father, 

 There is no shadow of turning with Thee; 

 Thou changest not, Thy compassions, they fail not 

 As Thou hast been Thou forever wilt be. 

  Great is Thy faithfulness! Great is Thy faithfulness! 

 Morning by morning new mercies I see; 

 All I have needed Thy hand hath provided— 

 Great is Thy faithfulness, Lord, unto me! 

 

 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

 en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

 kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 

 Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

 Groot is uw trouw, o Heer! Groot is uw trouw, o Heer, 

 iedere morgen aan mij weer betoond. 

 Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven, 

 groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
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Uitleidende woorden (aanwezigen gaan zo mogelijk staan) 

 

Orgelspel: Ga met God en Hij zal met je zijn 

(God be with you till we meet again) 

 

 

 

De dienst wordt voortgezet op de begraafplaats met: 

 Een Bijbels getuigenis over de opstanding 

 Graflegging 

 Gebed, besloten met het “Onze Vader” 

 Heenzending en zegen 
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