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Kleur van de zondag: Groen 
 
Ochtenddienst:  
Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. E. Dibbets- van der Roest 

Organist:            Gert Jan Hol 
 

Gebedspunt: 
Laten we danken voor vriendschap en bidden 
voor wie eenzaam zijn. 
 
Vandaag zingen wij: 
lied 210: 1, 2 
lied 859 
lied 395 
psalm 103: 1, 3 
Sela: aan uw tafel (opname) 
lied 388 (opname) 
 
1ste Schriftlezing: 
Exodus 12: 21-28 (NBV) gelezen door Aria van 
Leerdam 
21Toen riep Mozes de oudsten van Israël bij 
elkaar. ‘Elke familie moet een lam of een bokje 
kiezen,’ zei hij, ‘en dat moet worden geslacht als 
pesachoffer. 22Laat ieder daarna een bos 
majoraantakken nemen, die in de schaal met 
bloed dopen en het bloed aan de bovendorpel en 
aan de beide deurposten strijken. Ga dan tot de 
morgen de deur niet uit, 23want de HEER zal door 
Egypte heen gaan om het te straffen. Maar ziet hij 
bij een deur bloed aan de bovendorpel en aan de 
posten, dan zal hij die deur voorbijgaan, hij zal de 
doodsengel geen toestemming geven om uw 
huizen binnen te gaan en u te treffen. 24Dit 
voorschrift blijft voor u en uw kinderen voor altijd 
van kracht. 25Ook als u eenmaal in het land bent 
dat de HEER u zal geven, zoals hij heeft beloofd, 
moet u dit gebruik in ere houden. 26En als uw 
kinderen dan vragen: “Wat betekent dit gebruik?” 
27antwoord dan: “Wij brengen de HEER een 
pesachoffer omdat hij de huizen van de 
Israëlieten voorbij is gegaan toen hij de 
Egyptenaren strafte; ons heeft hij gespaard.”’ 
Toen knielden de Israëlieten en bogen ze zich 
diep neer, 28en ze deden wat de HEER aan 
Mozes en Aäron had bevolen. 
 
2de Schriftlezing:  Marcus 1: 40-45 (NBV)  
40Er kwam iemand naar hem toe die aan 
huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, 
terwijl hij op zijn knieën viel: ‘Als u wilt, kunt u mij 
rein maken.’ 41Jezus kreeg medelijden, stak zijn  
 

 
hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word 
rein.’ 42En meteen verdween zijn huidvraat en hij 
was rein. 43Jezus stuurde hem weg met de 
ernstige waarschuwing: 44‘Denk erom dat u tegen 
niemand iets zegt, maar ga u aan de priester 
laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes 
heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de 
mensen.’ 45Maar toen de man vertrokken was, 
ging hij overal breeduit rondvertellen wat er 
gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet 
langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar 
op eenzame plaatsen buiten de steden moest 
blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten 
naar hem toe komen. 
 
Schriftlezing: 1 Korintiërs 5: 6-13 (NBV) 
6U hebt geen enkele reden om zo zelfvoldaan te 
zijn. Weet u niet dat al een beetje desem het hele 
deeg zuur maakt? 7Doe de oude desem weg en 
wees als nieuw deeg. U bent immers als 
ongedesemd brood omdat ons pesachlam, 
Christus, is geslacht. 8Laten we daarom het feest 
niet vieren met de oude desem van kwaad en 
ontucht, maar met het ongedesemde brood van 
reinheid en waarheid. 9Ik heb u in mijn vorige brief 
gezegd dat u niet moet omgaan met 
ontuchtplegers, 10maar dat betekent niet dat u alle 
ontuchtplegers die er in de wereld zijn, of alle 
geldwolven, uitbuiters en afgodendienaars moet 
mijden. Dan zou u de wereld moeten verlaten. 
11Wat ik bedoel is dit: u mag niet omgaan met 
iemand die zichzelf een broeder of zuster noemt, 
maar in feite een ontuchtpleger is, een geldwolf, 
afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of uitbuiter. 
Met zo iemand mag u beslist niet eten. 12Waarom 
zouden we over buitenstaanders oordelen? U 
hoeft toch alleen te oordelen over leden van de 
gemeente? 13Over de buitenstaanders zal God 
oordelen. Maar binnen de gemeente geldt: 
‘Verwijder wie kwaad doet uit uw midden.’ 
 
Aan uw tafel 
U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn; 
te proeven van het leven, dat U deelt door brood 
en wijn. 
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag: 
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag. 
 
U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart; 
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn 
hart. 
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet 
meer: 
in vertrouwen leg ik alles voor U neer. 



 

Op de hoogte blijven? Check:
  

www.protestantschipluiden.nl
 

  
Protestantse Gemeente Schipluiden

 

Naar een kerkdienst uit de Dorpskerk luisteren? 
Ga naar onze site www.protestantschipluiden.nl, 
het kopje kerkdiensten en dan naar kerkdienst 
beluisteren of naar www.kerkomroep.nl. 
 

 
De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan, 
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens 
staan. 
Geen woorden meer van oordeel, genade 
onverdiend, 
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien. 
 
U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening 
aan. 
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is 
voldaan. 
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij: 
door de kracht van uw genade ben ik vrij! 
 
Bloemengroet: 
De bloemen van zondag 7 februari zijn gegaan 
naar Ton en Emmy van der Eijk, Dorpsstraat 53. 
 
Paasgroetenactie voor gedetineerden. 
Vanuit de protestantse kerk in Nederland 
stuurden gemeenteleden jaarlijks paasgroeten 
aan gevangenen in Nederland en Nederlandse 
gevangenen in het buitenland.  
De diaconie heeft besloten ook dit jaar mee te 
doen aan deze actie. 
Men kan een of meerdere dubbele kaarten met 
een begeleidend schrijven aanvragen bij Aria van 
Leerdam telefoon 015 3808047  of via de mail  
diaconie@protestantschipluiden.nl   
Op de eerste kaart schrijft u uw naam zonder 
adres of postzegel maar wel een  groet of 
bemoediging voor de gedetineerde. 
Op de tweede kaart plak je een geldige 
postzegels maar schrijft u verder niets. 
Deze tweede kaart kan de gedetineerden dan zelf 
opsturen naar een bekende of familielid. 
Geestelijk verzorgers geven aan dat deze kaarten 
door de gedetineerden erg worden gewaardeerd. 
Juist in deze Coronatijd is een bemoediging voor 
hen op zijn plaats omdat ook voor hen ook veel 
zaken nu anders lopen als normaal. 
Wij brengen de bestelde kaarten dan bij u langs 
en deze  kunt u dan naderhand inleveren bij Aria 
van Leerdam aan de BM Singel 6 of bij Ton van 
der Eijk op de Dorpsstraat 53. 
De kaarten zullen dan doorgestuurd worden naar 
de PKN welke ze over de gevangenissen 
verdeeld. 
De diaken 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pepermuntactie 
Vanuit het ouderlingenberaad is het idee 
gekomen om de groep 60+ in onze gemeente een 
kleine verrassing te bezorgen, gewoon zomaar, 
als teken dat we met elkaar in contact willen 
blijven. Normaal als je in de kerk zit, deel je nog 
weleens een pepermuntje met elkaar. Dat hebben 
we al bijna een jaar lang niet kunnen doen. 
Daarom deze pepermuntactie. Het kan binnenkort 
bij u in de brievenbus liggen. Voor wie nu denkt: 
‘en ik dan?’ Wees niet bang. Er staat nog een 
leuke activiteit op de planning voor het weekend 
van palmpasen, eind maart. Daarin kan jong en 
oud meedoen vanuit huis, dus coronaproof. 
 
12+ nevendienst digitaal 
Hallo allemaal, 
De 12+ nevendienst gaat weer digitaal! Elke 
zondag om 10:00 via onderstaande link. We 
hopen jullie te zien!  
Zoom Meeting 
https://us05web.zoom.us/j/85112694198?pwd=S
HNua0pPSm5oL1BNRm50SWJMT3VjQT09 
Meeting ID: 851 1269 4198 
Passcode: vtfb5N 

 

 
Kopij Zondagsbrief:   
Berichten voor de zondagsbrief van21 februari  
2021 kunt u sturen naar 
zondagsbrief@protestantschipluiden.nl voor 18 
februari 2021 19.00 uur. 
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