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Zondagsbrief Dorpskerk: 2021
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Kleur van de zondag:

Ochtenddienst:

Aanvang: 10.00 uur

Voorganger: Ds. R. Oldenboom, Delft
Organist: Gert Jan Hol
Gebedspunt:

Bidden wij voor een wereldwijde eerlijke verdeling
van genees- en hulpmiddelen.

Vandaag zingen wij:
Lied 513:1,2,4

Lied 527:1,2,5

Lied 528: 1,5

Lied 534:1 en 4

Lied 848:1,3,4

15t Schriftlezing: Marcus 1,1-11(13)
!Het begin van het evangelie van Jezus Christus,
Zoon van God. 2Het staat geschreven bij de
profeet Jesaja: ‘Let op, ik zend mijn bode voor je
uit, hij zal een weg voor je banen. 3Luid klinkt een
stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer
gereed, maak recht zijn paden!” “Dit gebeurde
toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en
de mensen opriep zich te laten dopen en tot
inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te
verkrijgen. °Alle inwoners van Judea en
Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem
dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun
zonden beleden. 8Johannes droeg een ruwe
mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij
leefde van sprinkhanen en wilde honing. "Hij
verkondigde: ‘Na mij komt iemand die meer
vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om
me voor hem te bukken en de riemen van zijn
sandalen los te maken. 8lk heb jullie gedoopt met
water, maar hij zal jullie dopen met de heilige
Geest.’ °In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret,
dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door
Johannes te laten dopen. °Op het moment dat hij
uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel
openscheuren en de Geest als een duif op zich
neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel:
‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik
vreugde.’

29¢ Schriftlezing: Handelingen 19: 1-7
Terwijl Apollos in Korinte verbleef, kwam Paulus
na zijn reis door het binnenland in Efeze aan. Hij
ontmoette daar enkele leerlingen, 2aan wie hij
vroeg: ‘Hebben jullie de heilige Geest ontvangen
toen jullie het geloof aanvaardden?’ Ze

antwoordden: ‘Nee, we hebben zelfs niet gehoord
van het bestaan van een heilige Geest.” *Hij
vroeg: ‘Hoe zijn jullie dan gedoopt?’ ‘Met de doop
van Johannes,” antwoordden ze. “Daarop zei
Paulus: ‘Johannes doopte de mensen om hen
een nieuw leven te laten beginnen en zei tegen
hen dat ze moesten geloven in degene die na
hem kwam, in Jezus.’ °Toen ze dat gehoord
hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de
Heer Jezus, %en toen Paulus hun de handen had
opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer,
zodat ze in klanktaal gingen spreken en
profeteerden. "De voltallige groep bestond uit
ongeveer twaalf mensen.

Bloemengroet:

De bloemen van zondag 3 januari zijn gegaan
naar fam. naar Thijs- van 't HOOG, Klaas
Engelbrechtsweg 1.

Kerkbalans en corona

Ondanks de vele corona beperkingen waar we
rekening mee moeten houden, gaat de actie
Kerkbalans toch weer starten in 2021. Het thema
voor dit nieuwe jaar is “GEEF VANDAAG VOOR
DE KERK VAN MORGEN”

De actie wordt gehouden van 16 tot 30 januari.
Veel vrijwilligers hebben al toegezegd om er weer
voor te zorgen dat ulfjij de envelop op tijd in de
brievenbus krijgt.

In verband met corona gaan zij als volgt te werk :
Er wordt bij u aangebeld en zij vertellen u waar zij
voor komen. Zij nemen ruim 1,5 meter afstand
van de deur. De envelop wordt overhandigd door
deze in uw brievenbus te doen of ergens neer te
leggen waarna u hem kunt oppakken.

Bij het ophalen van de antwoordenvelop geldt
dan het omgekeerde. De bezorger zal dan een
tas of doos voor uw deur neerzetten en
aanbellen, daarna stapt hij/zij minstens 1,5 meter
achteruit. U kunt uw envelop dan in tas of doos
stoppen.

Hoewel deze actie Kerkbalans landelijk is zijn alle
bedragen bestemd voor onze eigen Protestantse
Gemeente Schipluiden. Met uw financiéle steun
helpt u onze gemeente in stand te houden. We
zijn vrijwel geheel afhankelijk van de bijdragen
van onze leden en wij vragen u daarom ook dit
jaar weer mee te doen aan de actie Kerkbalans.
Uw financiéle steun is van groot belang. Naast de
instandhouding van de geloofsgemeenschap
helpt u ook mee met het in stand houden van ons
historisch kerkgebouw. De kerk is een plaats



waar je samenkomt om God te ontmoeten en
een plaats waar iedereen welkom is.
De kerkrentmeesters.

Vrijwilligers kerkbalans

Alle vrijwilligers die hebben toegezegd om te
helpen de enveloppen te bezorgen, kunnen hun
stapeltje ophalen in Het Baken op vrijdag 15
januari tussen 19.30 uur en 20.15 uur.

( Er is deze keer helaas geen koffie i.v.m. de
coronamaatregelen)

Wel zal de klok weer worden geluid om 19.45 uur.
Dit is om aan te geven dat de actie Kerkbalans is
gestart.

Verkiezing ambtsdragers

De volgende personen hebben zich bereid
verklaard een ambt op zich te nemen. Als
ouderling voor de ouderen mw. Janna van den
Berg-Stuij, St. Maartensregtplein 22, (voor
tenminste twee jaar) en mw. Marrie van der Burg-
Poort, Schouw 65, zal dan haar collega worden.
Aria van Leerdam-van Horssen is bereid om een
nieuwe periode als diaken te vervullen. Trudi
Bouwmeester wil haar ambtstermijn als
wijkouderling met twee jaar verlengen. Klaas van
Leeuwen is bereid om herverkozen te worden als
ouderling, maar dan met de taak van
waarnemend ouderling-scriba. Michel Brik is
bereid om penningmeester te zijn voor de
kerkrentmeesters. Deze mensen stellen zich
verkiesbaar. Waarvoor hartelijk dank! U bent als
lid van de gemeente stemgerechtigd en mag
bezwaren indienen tegen hun verkiezing. Dit dient
schriftelijk te gebeuren, met redenen omkleed en
ondertekend, véér 16 januari 2021. Dit kan via de
brievenbus van de kerk, Dorpsstraat 3 (aan de
kant van de pastorie) of via de mail van de scriba.
Als er geen (geldige) bezwaren worden
ingediend, worden de genoemde personen als
verkozen beschouwd. Er wordt nog gezocht naar
een ouderling kerkrentmeester.

12+ nevendienst digitaal

Hallo allemaal,

De 12+ nevendienst gaat weer digitaal! Elke
zondag om 10:00 via onderstaande link. We
hopen jullie te zien!

Zoom Meeting
https://usO5web.zoom.us/j/85112694198?pwd=S
HNuaOpPSm50L1BNRmM50SWJIMT3VjQT09
Meeting ID: 851 1269 4198

Passcode: vtfb5N

Kopij Zondagsbrief:

Berichten voor de zondagsbrief van 17 januari
2021 kunt u sturen naar
zondagsbrief@protestantschipluiden.nl voor 14
januari 2021 19.00 uur.

Naar een kerkdienst uit de Dorpskerk luisteren?
Ga naar onze site www.protestantschipluiden.nl,
het kopje kerkdiensten en dan naar kerkdienst
beluisteren of naar www.kerkomroep.nl.

Op de hoogte blijven? Check: @ www.protestantschipluiden.nl
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