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Kleur van de zondag: Groen 
 
Ochtenddienst:  
Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: Dr. J. Renkema, Kampen 

Collecte: 1. Kerk       2. Diaconie 

Organist:            Jeanne Bouwmeester 
 

Gebedspunt: 
Laten we bidden om begrip en respect voor de 
grondbeginselen van onze vrije democratische 
samenleving. 
 
Vandaag zingen wij: 
Lied 65:1,2 
Lied 209:1,2 
Lied 68:7 
Lied 33:8 
 
1ste Schriftlezing: Jeremia 38:1-13 gelezen door 
Christien Rengelink 
1Sefatja, de zoon van Mattan, Gedalja, de zoon 
van Paschur, Juchal, de zoon van Selemja, en 
Paschur, de zoon van Malkia, hoorden dat 
Jeremia de mensen bleef toespreken: 2 ‘Dit zegt 
de HEER: Wie in deze stad blijven, zullen sterven 
door het zwaard, de honger en de pest, maar wie 
zich overgeven aan de Chaldeeën zullen het er 
levend afbrengen. 3Dit zegt de HEER: Deze stad 
wordt in handen gegeven van de koning van 
Babylonië en zijn leger; hij zal haar innemen.’ 4De 
raadsheren zeiden tegen de koning: ‘Die man 
moet ter dood gebracht worden. Door zulke 
dingen te zeggen ondermijnt hij immers het 
moreel van de inwoners en van de soldaten die 
hier nog overgebleven zijn. Hij heeft niet hun 
behoud voor ogen, maar hun ondergang.’ 5Koning 
Sedekia antwoordde: ‘Doe met hem wat je wilt; ik 
kan jullie niet tegenhouden.’ 6Ze brachten 
Jeremia naar de waterkelder van prins Malkia, in 
het kwartier van de paleiswacht, en lieten hem 
aan touwen zakken. In de put stond geen water 
meer; er was alleen modder, waarin Jeremia 
wegzakte. 7Ebed-Melech, een hoveling afkomstig 
uit Nubië, hoorde daarvan. Hij bevond zich in het 
koninklijk paleis, terwijl de koning zitting hield in 
de Benjaminpoort. 8Ebed-Melech verliet het 
paleis, ging naar hem toe en zei: 9‘Mijn heer en 
koning, het is misdadig dat deze mannen Jeremia 
in een waterkelder hebben gegooid. Waarom 
moet hij juist daar van honger omkomen? Elders 
in de stad is ook geen brood meer.’ 10De koning 
beval Ebed-Melech: ‘Ga met dertig man naar die 
waterkelder en haal Jeremia naar boven, voordat  

 
hij sterft.’ 11Ebed-Melech riep toen dertig man bij 
elkaar en ging naar de kelder van het magazijn 
van het koninklijk paleis, waar hij wat versleten  
kleren en oude lappen haalde. Hij liet deze aan 
touwen naar Jeremia in de put zakken 12en zei 
tegen hem: ‘Stop die kleren en lappen onder uw 
oksels en haal de touwen eronderdoor.’ Jeremia 
deed wat hij zei, 13en zo trokken ze hem uit de put 
omhoog. Vanaf dat moment verbleef hij weer in 
het kwartier van de paleiswacht. 
 
Bloemengroet: 
De bloemen van zondag 8 november zijn gegaan 
naar fam. A. Kraayenveld, Windrecht 22 en fam. 
van den Bussche, Boeier 11. 
 
Toelichting collecte diaconie: 
Zondag houdt de diaconie bij de uitgang voor 
"Hoop voor Albanië". 
Deze stichting probeert het materiële en 
geestelijke welzijn in Albanië te verbeteren.  
Dit verarmde voormalig Oostblokland probeerd 
zich langzaam op te bouwen. 
Momenteel wordt er veel gebouwd in Albanië. 
Veel wegen zijn vernieuwd en er wordt veel 
gedaan aan de buitenkant. Vorig jaar zijn er  veel 
toeristen in Albanië geweest , dat was een 
positief signaal. maar dit is door de Corona 
helemaal ingestort. Daarnaast stelt deze 
epidemie het land voor extra veel zorgen , ook 
door de zeer beperkte mogelijkheden in de zieken 
huizen.  . Ook de ouderenzorg is ronduit 
mensonwaardig. Werk is er nog steeds heel 
weinig. Uitkeringen en sociale zorg zijn er bijna 
niet. De kerken zijn overvol, helaas is er te weinig 
ruimte. Vergunning voor bouwen wordt heel 
moeizaam afgegeven. Albanië doet zijn uiterste 
best om bij de EU te komen, dus heel veel regels. 
De doelgroep die HvA wil helpen is nog steeds 
groot. Om hen te helpen hebben wij uw steun en 
gebed hard nodig 
Wij kennen de afdeling Maasdijk deze organisatie 
juist als voormalig Tien project met hun 
transporten van hulpgoederen naar dit arme land. 
Via de daar aanwezige kerken willen ze de juist 
de hulpbehoevenden ondersteunen en daarom 
bevelen we deze collecte dan ook van harte aan. 
Geeft u liever een gift via de bank dan kan dit op; 
Diaconie Prot. Gemeente bankrek. nr: 
NL83RABO0146831535 o.o.v. "Hoop voor 
Albanië" 
De diakenen 
 
 



 

Op de hoogte blijven? Check:
  

www.protestantschipluiden.nl
 

  
Protestantse Gemeente Schipluiden

 

Naar een kerkdienst uit de Dorpskerk luisteren? 
Ga naar onze site www.protestantschipluiden.nl, 
het kopje kerkdiensten en dan naar kerkdienst 
beluisteren of naar www.kerkomroep.nl. 
 

Kindernevendienst 
Vanwege de coronamaatregelen zal de vorm van 
de nevendienst er voorlopig iets anders uitzien. 
We willen graag voorkomen dat de kinderen 
tweemaal door de banken en de zaal tijdens de 
dienst lopen, daarom hebben we gekozen om, 
eens in de twee weken, een nevendienst tijdens 
de gehele dienst de houden. U kunt uw kind(eren) 
aan het begin van de dienst naar het baken 
brengen en aan het einde van de dienst weer 
ophalen. De komende nevendiensten zullen 
plaatsvinden op: 22 november, 6 en 20 
december. 
 
Jubileum 
Op 23 november zijn Mark en Lianne Weber, 
Gruttohof 7, 12½ jaar getrouwd. Van harte 
gefeliciteerd met deze bijzondere dag. Veel geluk 
en zegen voor de toekomst toegewenst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gedachteniszondag 
Volgende week, zondag 22 november, is de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dan zullen 
de gemeenteleden herdacht worden die dit jaar 
zijn overleden. De betreffende families zijn 
uitgenodigd om in de kerk deze dienst met een 
kleine delegatie mee te maken. Voor andere 
belangstellenden wordt het Baken opengesteld 
om met een beeldverbinding de dienst mee te 
beleven. In het Baken is ruimte voor maximaal 20 
personen die zich van tevoren aanmelden bij 
Trudi Bouwmeester (email: 
trudischotel@outlook.com) of telefoonnummer: 
015-380 9311 of whatsapp op nummer 06 1354 
6944. Aanmelden graag vóór zaterdagmiddag 21 
november 12.00 uur. 
 
Geheugensteuntje 
Nog geen namen voorgedragen voor de 
kerkenraad? Het kan nog tot en met zondag 15 
november via de brievenbus van de kerk, 
Dorpsstraat 3, of via email: 
scriba@protestanstschipluiden.nl. 

 
Kopij Zondagsbrief:   
Berichten voor de zondagsbrief van 29 november 
2020 kunt u sturen naar 
zondagsbrief@protestantschipluiden.nl voor 26 
november 2020 19.00 uur. 
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